
Als bloed door onze aderen 
 
Gedurende zijn laatste dagen hier op aarde 
heeft Jezus ons beloofd, dat hij de heilige Geest  
als onze trooster hier zou achterlaten. 
Om deze, uw heilige Geest, bidden wij U, God. 
Om de Geest, waarmee Gij de apostelen hebt toegerust, 
uw martelaren en belijders. 
Wij weten dat uw heilige Geest over de aarde waait, 
maar vaak bespeuren en begrijpen we hem niet. 
Soms denken we zelfs dat hij zomaar waait. 
 
Laat uw Geest in ons leven breken. 
Laat hem als bloed in onze aderen komen, 
zodat we geheel door uw wil worden gedreven. 
Laat hem als bloed in onze aderen komen, 
zodat we ons openstellen voor U,  
ons hart open voor uw dienst. 
Laat uw Geest waaien over het rijke Europa  
en over Amerika, 
zodat de mensen daar weer nederig worden. 
Laat uw Geest waaien over Afrika, 
zodat de mensen er begrijpen wat echte vrijheid is. 
Laat uw Geest waaien over Latijns-Amerika, 
zodat de mensen er leren met elkaar te delen. 
Laat uw Geest waaien over Azië, 
want ook de mensen daar hebben u nodig. 
 
Er klinken vele geluiden in onze wereld, 
duizenden en nog eens duizenden. 
Maar wij willen slechts uw Stem horen, 
ons openstellen voor uw Geest. 
Laat uw Geest door ons allen stromen, 
als bloed in onze aderen. 
Als uw Geest door onze aderen stroomt, 
dan openen we ons hart voor U en alle mensen. 
We zoeken naar broeders en zusters, 
maar we vinden ze allen maar dan 
als we ons hart openen voor U. 
 
Open ons hart voor uw heilige Geest. 
Laat uw Geest door onze aderen stromen, 
zodat we bereid zijn onze huizen te verlaten 
en bij anderen binnen te gaan. 
In de heilige Schrift kunnen we lezen 
dat we tempels zijn van de heilige Geest. 
Laat uw Geest in die tempels wonen. 
Ja, bouw in ons uw eigen tempel. 
Dan breekt uw Koninkrijk over heel de aarde aan. 
Laat uw Geest door ons allen stromen 
als bloed door onze aderen, God. 
 
(Nigeria) 
 
 

De kerk waarvan ik houd 
 
De kerk waarvan ik houd is de heilige kerk van alledag, 
de kerk die pelgrimeert, die meegaat aan mijn zijde. 
Ik houd van de kerk van hier en van nu, 
de arme kerk van ons werelddeel, 
bevlekt met bloed, gevuld met mensen zonder stem. 
Ik houd van de kerk van de solidariteit, 
die verzoening brengt en gelijkheid. 
Ik houd van de kerk Camara, Romero en Luther King, 
de kerk die niet aanzit aan de tafel der rijken. 
Ik houd van de kerk, die gaat met het volk, 
die de vrijheid liefheeft en de vervolgden beschermt. 
Ik houd van de kerk van de ingetogenheid. 
Ik houd van de kerk die eerlijk is, 
een kerk die leert en die luistert, 
van een moedige kerk, creatief en doeltreffend. 
En van de heilige kerk die zich bekeert. 
Ik houd van de vervolgde en lijdende kerk 
die weigert haar ziel te verkopen. 
Ik houd van de kerk van het onmogelijke. 
Ik houd van de kerk die wil vergeven. 
Ik houd van de kerk van Jezus, 
gebouwd op stevige grond. 
In haar wil ik leven tot mijn laatste snik. 
 
(Chili, Esteban Gumucio) 
 
 
Vrede 
 
Alleen de rijst die we samen delen, voedt. 
Alleen het water dat we samen drinken, lest onze dorst. 
Alleen de strijd die we samen voeren, brengt bevrijding. 
Alleen de kleren die we samen delen, maken mooi. 
Alleen de woorden die we samen vinden, zijn verstaanbaar. 
Alleen de weg die we samen gaan, heeft een doel. 
Alleen het doel dat we samen stellen, is bereikbaar. 
Alleen de vrede die we samen maken, wordt wereldwijd. 
 
(Suriname) 
 
 
Evangelie 
 
(…) Johannes zei: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt 
iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed 
genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken.  
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; hij 
houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het 
graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in 
onblusbaar vuur verbranden.’ (Lc 3,15-17) 
 
“Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken,  
en hoe verlang ik dat het al oplaaide!” (Lc 12,49) 
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Ons project 
 
refrein:  Over de zee tot over alle be:rgen 

daar waait uw Geest, Zij neemt ons met zich mee. 
In onze hoop zal Zij ons hart verste:rken, 
een nieuwe koers geeft Zij aan ons geloof. 

 
1. In onze tijd heerst alom onbeha:gen. 
Waar is het kind dat speelde in de straat? 
Wie kan het anders zijn van U verdra:gen? 
Wijs ons de weg, het is misschien nog niet te laat. 
 
2. Uw schepping roept om visionaire da:den. 
Profeten, neem het Woord van God ter hand. 
Ga ons dan voor op onbetreden pa:den, 
leid onze stappen nu naar het beloofde land. 
 
3. Waar gaat het heen, waar’ wenden wij de ste:ven? 
Waar is het Koninkrijk dat Gij belooft? 
Geef ons de moed om creatief te le:ven. 
Maak ons project bewijs dat Gij in ons gelooft. 
Maak ons project bewijs dat Gij in ons gelooft. 
 
 
Dat het licht in ons mag blijven branden 
 
refrein:  Dat het licht in ons mag blijven branden, 
 ’t laa:ie:nd vuur, he:t do:ve niet. 
 God draagt ieder mensenkind op handen, 
 loo:ft zij:n Naam met een vreu:gdelied. 
 
1. Kinderen op aarde, geliefden van de Heer, 
treed zijn woning bi:nnen, breng Hem lof en eer. 
 
2. Gij die klein en arm zijt, deemoedig en oprecht, 
God heeft u zijn vre:de eeuwig toegezegd. 
 
3. Warmte voor wie kou lijdt, een huis voor iedereen, 
God verdrijft het dui:ster, laat geen mens alleen. 
 
4. Morgen, middag, avond, bij nacht en dageraad. 
God is licht en le:ven, ‘s mensen toeverlaat. 
 
 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
 
 

 
 

 
 
 
De Geest des Heren 
 
1. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld. 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur, 
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij komt?  Wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar. 
 
3. De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt om God, 
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt, 
kom, Schepper, Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt. 
 
 
Uit vuur en ijzer 
 
1. Uit vuur en ijzer, zuur en zout,  
zo wijd a:ls licht, zo eeuwenoud. 
Uit alles wordt een mens gebouwd,  
en steeds o:pnieuw geboren. 
Om ijzer in vuur te zijn,  
om zout e:n zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn  
wordt alle:man geboren. 
 
2. Om water voor de zee te zijn,  
om ande:rman een woord te zijn 
en niemand weet hoe groot en klein,  
gezocht, ge:kend, verloren, 
om avond en morgenland,  
om hier te: zijn en overkant, 
om hand in de and’re hand,  
om niet te: zijn verloren. 
 
3. Om oud en wijs en licht te zijn,  
om lippe:n, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn  
gaat iema:nd tot een ander 
naar verten die niemand weet,  
door vuur da:t mensen samensmeedt; 
om leven in lief en leed  
gaan mense:n tot elkander. 


